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Gesprek over religie en samenleving

De zachte tirannie van seculiere
eigenwaan

elkens als een dergelijk
-Haoummgmg de media haalt,

volgt een bijna voorspelbaar
patroon van emotionele ontladin-
gen, wederzijdse verkettering en
pogingen tot wet- en regelgeving.
Kunnen we komen tot een ver-
klaring van de heftigheid van
seculiere reacties op religie? Hoe
kunnen ‘gelovigen’ en hun orga-
nisaties hier mee omgaan?

Hans Goslinga wijdde in het
dagblad Trouw een column aan de
zachte tirannie van de seculiere ei-
genwaan. Hij komt tot deze type-
ring na lezing van de verkiezings-
programma’s van de VVD, D66,
GroenLinks en de PvdA. Deze ‘se-
culiere’ partijen wilden devrijheid
van bijzondere scholen beperken
bij het aannemen van leerlingen
en docenten. Deze partijen willen
- zo stelt Goslinga - de staatsvrije
ruimte inperken. Meer en meer
terreinen van het leven komen
onder regie van overheden te val-
len. Gelijkheid is het devies, waar-
bij de ruimte voor minderheden
te leven volgens de eigen waarden
onder druk komt te staan.

Tegelijkertijd - zo voeg ik er
aan toe - maakt de overheid ook
een terugtrekkende beweging.
Zelfredzaamheid staat hoog in het
vaandel; mantelzorgers en vrijwil-
ligers moeten de de gaten vullen
die overheden laten vallen. Maar
juist die mantelzorgers en vrijwil-
ligers maken deel uit van een veel-
kleurig maatschappelijk midden-
veld. Dat middenveld bestaat voor
een aanzienlijk deel uit religieus
geinspireerde mensen die zichom
niet inzetten voor de ander en het
goede.

Rekkelijken
De zachte tirannie van de secu-
liere eigenwaan komt tot uitdruk-
king in de commotie rondom
traditionele religieuze gebruiken
(ritueel slachten, besnijdenis, kle-
dingvoorschriften, renteverbod)
en traditionele visies (seksuali-
teit, vrouwenrechten). Tamarah
Benima bracht terecht in dat de
secularisering ook veel goed heeft
gebracht. We kunnen en mogen
‘seculieren’ en ‘religieuzen’ niet
tegenover elkaar plaatsen. Boven-
dien kennen (bijna) alle religieuze
tradities juist rond deze thema’s
grote interne verschillen tussen
‘rekkelijK’ en ‘preciezen’. De zach-
te tirannie heeft misschien vooral
van doen met de seculiere vanzelf-
sprekendheid waarmee men vrij-
heid van godsdienst onderschikt
aan andere vrijheden en rechten.
Opvallend was dat enkele fo-
rumleden constateerden dat ze als
individuele katholiek, moslim of
jood aangesproken worden op de
denkbeelden, daden en misdaden
van (vermeende) geloofsgenoten,
waar ook ter wereld en zelfs uit
het verre verleden. Op de een of

Ritueel slachten, besnijdenis, abortus en euthanasie, religieuze uitingen roepen

buitensporig felle reacties op. De leerstoel Religie, rechtsstaat en samenleving van
de Tilburg Universiteit en het Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling organiseer-
den vorige week een open gesprek over deze kwesties. David Renkema, één van de

organisatoren blikt terug op de bijeenkomst.

Actueel

Man met halal geslacht lam. Ritueel slachten en het dreigende verbod daarop riep veel emoties op. Foto ANP Bas Czerwinski

andere manier lijkt geloof bijna
per definitie samen te vallen met
de meest fundamentalistische va-
rianten.

De zachte tirannie wordt ook
ervaren rond allerlei vormen van
samenwerking tussen staat en re-
ligieus geinspireerde maatschap-
pelijke organisaties. Zelfs toen
een religieus geinspireerde orga-
nisatie als beste uit de bus kwam
om een bepaalde opdracht uit te
voeren, zoals Youth for Christin Am-
sterdam, ontstond grote seculiere
druk om het contract met deze
organisatie te verbreken. Maar we
zien ook dat identiteitsgebonden
organisaties die mede afhanke-
lijk zijn van financiering door de

overheid, zich geleidelijk aanpas-
sen aan de gewoonten, regels en
eisen van de overheid. Het gaat
primair om doeltreffendheid en

hoogstens in fragmenten op tafel.
Charles Taylor spreekt over een
seculiere tijd. Hij bedoelt daarmee
dat religie hier niet meer vanspre-

De kennis van religie en ook

het gevoel voor religie zijn in brede

lagen van de bevolking verschraald

doelmatigheid. De identiteit had
het karakter van een gave, ze is te-
genwoordig een lastige opgave.
Eenverklaring voor dit seculie-
re ongemak met religieuze uitin-
gen in het publieke domein kwam

Samenleving op zoek ... naar religie?

Symposium op 22 november met Pieter van Os, journalist
bij de NRC en coauteur van Vader & zoon krijgen de geest. Brie-
ven over de drang tot godsdienst, en met Pieter Kohnen (direc-
teur Katholiek Netwerk), Oczan Hidir (docent Islamitische
Universiteit Rotterdam), Tamarah Benima (rabbijn) en Ed-
ward de Kam (directeur Youth for Christ) onderleiding van
journalist Ruben Altena. Column door Sophie van Bijster-
veld (leerstoel Religie, Rechtsstaat en Samenleving, Tilburg
University). Op www.religie-en-ontwikkeling.nl staat een

verslag.

kend is. Religie in de zin van deel
uitmaken van een bepaalde tradi-
tie met visies op de samenleving,
ervaringen met het heilige, ritu-
elen en gemeenschappen is hele-
maal in de sfeer van de menselijke
keuze terechtgekomen. De kennis
van religie en ook het gevoel voor
religie zijn daarmee in bredelagen
van de bevolking verschraald.

Verscheidenheid

Het heeft geen zin je voortdurend
te beklagen over de bejegening
door de zogenoemde seculieren,
atheisten of agnosten. Dat is Ca-
limero-gedrag, eerder lachwek-
kend dan zelfbewust. Vervolgens
is het goed de verscheidenheid
aan waarden, opvattingen en ge-
woonten niet te ontwijken maar
het eigene op authentieke wijze

in te brengen in het publieke le-
ven. Dat zal de verscheidenheid
in de samenleving zichtbaar en
ook hoorbaar maken. Het zal niet
altijd lukken om anderen - de
meerderheid - te overtuigen om
speelruimte te krijgen of te hou-
den voor de eigen gemeenschap.
Fundamentele waarden kunnen
conflicteren, waarbij uiteinde-
lijk ook een keuze gemaakt moet
worden. Een religieuze waarheid
is niet per definitie de waarheid!
Religieuze tradities kunnen
bijdragen aan het goede leven.
Daarbij gaat het niet alleen om
visionaire vergezichten maar
ook om praktijken van zorg voor
medemensen, natuur en milieu.
Die veronderstelde meerwaarde
is echter alleen geloofwaardig als
gelovigen daaraan in hun leven
gestalte geven. Misschien schort
het daar ook wel eens aan. Maar
daarnaast is het ook lastig om de-
ze (veronderstelde) meerwaarde
te verwoorden. Die verwoording
dient niet alleen verstaanbaar te
zijn voor de eigen geloofsgeno-
ten, maar juist ook voor anders-
gelovigen en niet-gelovigen. -

David Renkema
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